
Verkiezingen 19 maart - Een ander geluid: 
 
De maand maart is best een bijzondere voor onze gemeente. Want op de 19e zijn er verkiezingen en 
zal aan de inwoners van Súdwest-Fryslân en alle andere gemeenten worden gevraagd om voor een 
periode van vier jaar een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Eigenlijk is zo’n  procedure wel 
vergelijkbaar met het aanstellen van nieuwe oudsten en het vraagt een enorme organisatie. Aan zo’n 
verkiezingsdag gaat een stevige voorbereiding vooraf. Politieke partijen organiseren zich vooral op 
basis van hun ideeën hoe de samenleving het beste zou kunnen worden ingericht en schrijven dat op 
in een visie, een programma. Daarna zoeken ze een lijst met kandidaten bijeen die dat 
gedachtengoed namens die partij willen uitdragen. Dat is een moeilijke klus. Er moet een selectie 
worden gemaakt, want niet elke kandidaat is ook echt geschikt en uiteindelijk moet er ook nog een 
volgorde worden bepaald. Dat kan best lastig zijn als er veel kwaliteit is. Daarna is de burger aan zet 
en kan er eindelijk worden gekozen. In Súdwest-Fryslân gaat het om een paar honderd kandidaten, 
waarvan er straks 37 mannen en vrouwen uitgekozen zullen worden om in de komende vier jaar de 
stad en het gebied eromheen te besturen. In feite vormen zij dan de oudstenraad van Súdwest-
Fryslân. 
 
In het oude Israël was dat ook zo de gewoonte, elke stad en nederzetting benoemde oudsten die 
werden belast met het openbaar bestuur en vaak zitting hielden in de stadspoorten. Daar waren ze 
zichtbaar voor iedereen, ze vergaderden daar, spraken recht, ontwikkelden visie en namen besluiten 
die het welzijn van het volk aangingen. Daarbij hielden ze goed contact met de priesters die zich juist 
meer met het geestelijke welzijn van het volk bezig hielden. Zo werd aan het geloof een stem 
gegeven en was er maatschappelijk samenhang tussen geloof en werken, tussen woorden en daden.  
 
Toen de apostelen in de nieuw gevormde gemeenten oudsten gingen aanstellen, deden ze dat 
volgens de toen gebruikelijke modellen. Maar er is altijd een relatie geweest tussen geloof en het 
openbaar bestuur. Ook nu, wij kennen in Nederland de scheiding van kerk en staat, wat betekent dat 
kerk en staat geen gezag over elkaar mogen uitoefenen. Maar er is niets wat ons verbiedt om 
betrokken te zijn. Sterker nog, in de Bijbel wordt hier juist vaak op gewezen. In Jeremia 29:7 staat 
bijvoorbeeld: ,,Zoekt de vrede voor de stad … en bidt voor haar''. Als ons door Jezus zelf wordt 
opgedragen om zout te zijn, of een licht te zijn, betekent dat dat we uit onze comfortzone moeten 
komen en ons moeten inzetten voor degenen die God nog niet zo kennen, die verdrukt of vertrapt 
worden, in relatieve armoede leven of gewoon eenzaam en ongelukkig zijn.  
 
En dan zijn we anno 2014 aangekomen. Het motto van onze gemeente is: “Wie thuis is bij de EGS, is 
naar buiten gericht.” Dat betekent dat we als gemeente onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
willen nemen en zichtbaar willen zijn, zoals Jezus vraagt. Wij willen het verschil maken voor de 
mensen in onze omgeving. En dat is dus terug te zien in de kieslijsten. Maar liefst negen leden van 
onze gemeente hebben zich dit keer verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraad. Dit zijn: Lieuwe van 
de Pol, Peter Walinga, Bertus van der Werff, Gert Schouwstra, Ella Robart, Hotske Rienstra, Nathan 
Jansen, Marjan Gooijer en Harmen Gerlofsma. Ook zijn er nog een aantal oud-leden van onze 
gemeente op de kieslijsten terug te vinden. En daarnaast staan er nog veel kandidaten uit andere 
kerken op allerlei verschillende lijsten.  
 
De 37 gekozenen gaan straks met elkaar op zoek naar vrede voor de stad. En daarin 
vertegenwoordigen ze ook onze stem. Het is aan ons om ze daarin biddend en zegenend te 
ondersteunen. O ja, en nu natuurlijk niet vergeten om op 19 maart even bij het stembureau langs te 
gaan. 
 
Gert Schouwstra 


