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Bijbelstudie: In welk land wilt u leven. 

We kennen de verhalen allemaal wel. Vluchtelingen die, om al dan niet economische redenen, een 

verblijfsvergunning vragen in een welvarend land als Nederland. Waar mensen vroeger werden 

veroordeeld omdat sommigen zeiden dat ons land VOL zou zijn, zien we nu politici die nog veel 

verder gaan. En die politici krijgen gehoor. Veel mensen ervaren ons land als te druk. Het land kreunt 

en steunt onder de toenemende vraag om hulp en de zelfredzaamheid neemt af. Waar vroeger een 

burenruzie in onderling overleg werd bijgelegd, moet nu de overheid onze ongemakken wegnemen. 

Met de participatiemaatschappij wordt een begin gemaakt om de verantwoordelijkheid terug te 

leggen bij de burger en de verzorgingsstaat te versoberen.  

Met de participatiemaatschappij wil de huidige regering de crisis het hoofd bieden. Er zullen 

moeilijke keuzen gemaakt moeten worden en dat gaan we allemaal voelen. Het is daarbij wel 

belangrijk dat we de lasten eerlijk verdelen. De angst dat er straks niet meer voor ons gezorgd wordt 

creëert veel weerstand. En dat terwijl we nog nooit in de geschiedenis van deze wereld zo rijk zijn 

geweest. We hebben comfortabele huizen, kunnen beschikken over gezonde voeding en alle 

communicatiekanalen zijn letterlijk met één druk op de knop bereikbaar. In de boekwinkels staan 

boekenkasten vol geschreven met boeken die ons vertellen hoe we op een goede manier met elkaar 

kunnen omgaan en gelukkig kunnen worden. Tegelijkertijd denken we niet meer in termen van waar 

of niet waar. Tegenwoordig heeft iedereen zijn eigen waarheid. Standpunten zijn links of rechts. Ze 

zijn progressief of conservatief. 

Ondanks onze welvaart is er ook veel leed in Nederland. Verborgen armoede wordt door schaamte 

onzichtbaar gemaakt. Een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Iedereen heeft een 

mening over alles en we denken gelijk te hebben. De vele korte lontjes van deze wereld gaan onze 

problemen alleen niet oplossen. Wat doet welvaart met ons en waar blijft dan het welzijn? Dat 

brengt ons bij de vraag hoe we willen samenleven en hoe we ons land willen vormgeven en wat de 

Bijbel ons daarover te zeggen heeft?  

Deuteronomium 30: 15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, 

tussen leven en dood. 16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God,  zoals ik ze u 

vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, 

wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de 

HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als u hem de rug toekeert en 

weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te 

vereren, 18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de 

Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19 Ik roep vandaag hemel 

en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor 

het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te 

hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land 

dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 

De God van Abraham, Isaak een Jacob kiest ervoor om met mensen te werken. Dat zien we door de 

hele Bijbel heen en komt tot een climax in het leven, sterven en de opstanding van onze verlosser. 

Toch gaat het ondanks onze bekering, toewijding en inzet, nog steeds zo vaak heel erg mis. De 
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gevolgen van onze goed bedoelde acties zijn niet altijd als verwacht. Weten we zelf wel wat goed 

voor ons is?  

In Deuteronomium 30 lezen we dat wanneer Israel ervoor kiest zijn eigen overtuigingen los te laten, 

te leven uit geloof en te gehoorzamen aan Zijn inzettingen, de Heer hen een land van melk en honing 

zal geven. Het leven is daar goed.  

Dat beloofde land is er ook in geestelijke zin. De Here Jezus leeft ons voor hoe we kunnen leven uit 

geloof en in afhankelijkheid van de Vader. Elkaar zien, luisteren en meedoen zijn dan belangrijker dan 

persoonlijke ontwikkeling, competenties, vaardigheden en goed of bekwaam zijn. Het lijkt op een 

exclusief denken tegenover een inclusief denken. Denken we dat we exclusief zijn en een VIP 

behandeling verdienen, omdat we zo deskundig of goed zijn? Of denken we dat we inclusief willen 

zijn in onze relaties en open staan voor andere mensen die we uitnemender achten dan we zelf zijn. 

Dan beoordelen we de boom op zijn vruchten en kijken we naar de resultaten van de mensen om ons 

heen. Kunnen we dan nog accepteren dat we het druk hebben terwijl er zoveel mensen werkeloos 

zijn en aan de kant staan? Is de taart van onze welvaart een keer op of geloven we dat die taart 

groter wordt wanneer we hem samen delen. Is delen het nieuwe vermenigvuldigen? 

 

Vragen voor bij een gesprek: 

 Hoe ziet u de rol van de Heer en van ons in het vormen van onze samenleving? 

 Wat is volgens u de rol van politiek daarbij? 

 Moet geloof en staat niet gescheiden zijn? 

 Wat zijn Christelijke standpunten? 

 Heeft het zin om te stemmen? Waarom wel of niet? 

 Wilt u bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014?  

 

 

 

 

 

Deze Bijbelstudie wordt u aangeboden door de ChristenUnie Apeldoorn. Op 19 maart 2014 zijn er 

weer gemeenteraadsverkiezingen. In de lokale politiek wordt over belangrijke vraagstukken voor 

onze directe leefomgeving besloten. Met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), komen 

veel zorgtaken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. We willen ook daar onze 

Christelijke standpunten verwezenlijken en kunnen dat niet zonder uw stem. Ook in dat opzicht mag 

u kiezen in wat voor een land u wilt leven. Geven we geloof een stem en stemt u op een Christelijke 

partij? Uw stem kan echt het verschil maken. Op 19 maart is de keuze aan u. Mogen we ook op uw 

stem rekenen? 


