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Lectori Salutem of is het: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus? 

We leven in een land, waar we met elkaar optrekken. Of je nu naar een kerk gaat of niet; in de 

mienskip hoor je erbij. Christen en niet-christen leven naast elkaar en ontmoeten elkaar dagelijks. 

Even doortrekkend naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart: de gemeente dat zijn u en ik.  

Deze brief wordt u aangeboden door de ChristenUnie Súdwest-Fryslân. Op 19 maart 2014 zijn er 

gemeenteraadsverkiezingen. In de lokale politiek wordt voor onze directe mienskip over belangrijke 

vraagstukken besloten. Met de jeugdzorg, nieuwe taken binnen de WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning) en passend onderwijs komen veel zorgtaken onder de verantwoordelijkheid van de 

gemeente. Ook in onze gemeenten heeft het gemeentebestuur onderkend, dat de kerken daarbij van 

groot belang zijn. Met voorgangers en diaconale medewerkers is door het college contact gezocht. 

Mensen beleven de samenleving niet meer als verzuild. Waren katholieken 50 jaar geleden de 

gedoodverfde KVP-stemmers, stemden de Gereformeerden  op de ARP, vandaag zien we de 

stemverhoudingen binnen de kerken en daarbuiten maar weinig van elkaar verschillen.  

Als ChristenUnie zien we dat natuurlijk liever anders, maar een andere ontwikkeling is voor de 

ChristenUnie een minstens zo grote zorg. De partij van de niet-stemmers groeit bij elke nieuwe 

verkiezing. En deze bestaat ook uit kerkgaande mensen! Dat bevreemdt ons nog het meest! Als 

christen neem je toch je verantwoordelijkheid voor dit aan alle Nederlanders gegeven privilege? 

Vooral als je bedenkt dat er in menig land grote strijd gevoerd wordt om dat recht te verkrijgen: je 

stem uitbrengen! En dat nog wel op degene, die jij vertrouwd in het nemen van besluiten, die jouw 

leefwereld mede vorm geven. 

Kerkelijke gemeenschappen zijn niet automatisch gekoppeld aan politieke partijen. Ook de 

ChristenUnie pretendeert niet recht te hebben op de steun van de kerken. Wat ze wel wil, is luisteren 

naar de Bijbel en met die raadgeving antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken. Daarmee 

willen haar vertegenwoordigers in de raden, colleges, Staten, Tweede en Eerste Kamer en het 

Europese parlement  geloof een stem geven. 

En ook in andere partijen nemen mensen deze verantwoordelijkheid op zich. Ook zij rekenen erop, 

dat alle Nederlanders hun verantwoordelijkheid nemen en op 19 maart hun stem uitbrengen. 

Mogen wij u vragen deze 'vanzelfsprekendheid' als een waarde naar voren te dragen. De 

ChristenUnie voelt zich aangesproken door de Bijbelse opdracht: zet je in voor de bloei van de stad, 

het dorp en de wijk, waarin je woont, want de bloei van de omgeving is ook jullie bloei1. U bent in de 

bijzondere positie ook deze waarde te benadrukken.  

Mogen wij u vragen op 16 maart deze waarde aan te dragen tijdens de zondagse viering? 

Met vriendelijke groet, 
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