
De ChristenUnie ‘hoopvol, relevant en verbindend’ 

De ChristenUnie kiest voor toekomstige generaties en een hoopvolle toekomst. Wij geloven dat 
mensen door God zijn gemaakt en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. De 
ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Daarom 
maken we ons hard voor een gezonde en groene economie, een verantwoord klimaat- en 
energiebeleid, goed en toegankelijk onderwijs. We streven naar een samenleving waarin alle 
jongeren gelijke kansen hebben. 

Wij kiezen voor een gemeente waar uit liefde voor de naaste iedereen meetelt en ertoe doet. Vanuit 
dat vertrekpunt willen we dat het leven altijd beschermwaardig is en gezinnen een veilig thuis 
kunnen zijn. Dat iedereen gelijkwaardig is en meetelt: vluchtelingen én mensen met een beperking, 
zorgbehoevende ouderen én mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het is relevant dat een 
iedereen meedoet. Een samenleving waaraan iedereen een bijdrage levert. 

Mensen zijn een verbindend middel in de samenleving en een inspiratie voor ons allemaal. De 
ChristenUnie wil samen zorgen we voor een goed samenspel tussen overheid en burgers. Iedereen 
doet mee. Wij geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’, maar steeds om ‘wij’. In 
politiek van draagkracht en draagvlak.  

 

 


